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Welkom en Mededelingen 
Stilte 
Aansteken tafelkaars 
 
Aanvangslied   ‘Samen in de naam van Jezus’ 
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij ons loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken, 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemoediging en groet   (hierna gaan wij zitten) 
Aansluitend afwisselend tekst Augustinus en zangers   Lied 681  
 
zangers   Veni sancte Spiritus  (‘Kom, heilige Geest’) 
          
               Fluister het ons in, heilige Geest:  
               wij zullen het goede denken.   
 
               Spoor ons aan, heilige Geest: 
               wij zullen het goede doen. 
 
zangers   Veni sancte Spiritus 
 
               Verlok ons, heilige Geest:                                                                        
               wij zullen het goede zoeken.  
 

Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is 
en zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
’t Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt.  
 

Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
’t Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer!  
 



zangers   Veni sancte Spiritus 
                
               Geef ons kracht, heilige Geest:  
               wij zullen het goede vasthouden. 
 
               Bescherm ons, heilige Geest:                                                              
               wij zullen het goede nooit verliezen. 
 
zangers   Veni sancte Spiritus 
 
Verborgen taal Pinksterschikking 
 
Zingen   Lied 686: 1 en 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 
 
Gebed op Pinkstermorgen 
 
Zingen   Lied 695: 1, 3, 4, en 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verkenning   Elkaars taal spreken 
 

3  Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
    en al mijn twijfels bant. 
    Als geroepen kom ik: 
    mijn tijd is in uw hand. 
 

4  Kom en doorstraal mijn dagen, 
    Geest van God uitgegaan, 
    die mijn ogen opent 
    voor wie nu naast mij staan. 

5  Heer, raak mij aan met uw adem, 
    geef ons een vergezicht! 
    Draag ons op uw vleugels, 
    zegen ons met uw licht! 



Zingen   Lied ‘Van hemelhoog waait plots een wind’  
               (melodie Lied 871)   Margryt Poorstra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
zangers  Zij spreekt een taal die wordt verstaan 

       en komt in onze harten aan. 
       Haar woord is liefdevol en zacht, 
       zo vredig als een zomernacht. 

 
zangers  Zij troost ons bij verdriet en pijn, 

       wil als een moeder voor ons zijn. 
               Zij helpt ons om weer op te staan 

       en geeft ons kracht om door te gaan. 
 
allen       Dat ons die moed doorstromen mag, 

       dat wij als op die pinksterdag, 
       bewogen door een warme gloed 
       op weg gaan door die Geest gevoed. 

 
Schriftlezing   Genesis 11: 1-9 (Frysk)   Spraakverwarring ….  
 
 
 
 
 
 

Gods  a - dem op het 



Zingen   Lied 672: 1 en 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vul aan wat ons ontbreekt, 
want stukwerk is ons pogen. 
En wat ons afleidt van 
de vrede uit den hoge, 
laat dat, verheven licht, 
in vuur en wind vergaan. 
Houd Gij ons staande door 
het wonder van Gods naam.  
 

1 Kom     lit    ús      diz  -  ze         dei 
 

in        lof -  liet     op      é        ton  -  ge. 
 

Brocht   hel - den   oan    it       ljocht. 
 

yn      flam - men   set   - te      mocht. 
 

fan    Pink – ster   bliid   be  -  sjon  -  ge, 
 

Sis      elk  Gods  died - en      oan, 
 

Syn Geast dy’t    hil   -  lich        is 
 

Bid  dat  Hy    hjoed  ek         ús 
 



Schriftlezing   Handelingen 2: 1-15 en 32-33  
 
Zingen   Lied 687  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wy diele mei yn ’t fjoer 
dat leauwigen ferfolle, 
sjoch, fonk nei fonk springt oer 
ljocht leit op alle hollen. 
Fjoerfûgel fan de floed, 
do, boppe de Jordaan, 
blaas yn ús oan de gloed, 
om fjoer oan ’t feest te jan.  
 

Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zeg en zing het voort, 
geef uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land.  



Overweging   Gods Geest doet ons elkaar verstaan 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zingen   Lied 675 
 
Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse vrede, deel u nu mede 
aan een wereld die u verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 
liefde die ons heeft liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 
 
 
 



Dankgebed en voorbeden 
Afsluitend zingen   ‘Een roep in vele talen’ 
(melodie Lied 248)   Hannie Kapteyn-Caron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zangers   Gebeden stijgen allerwegen 

        in eensgezindheid wereldwijd. 
        Om uw nabijheid en uw zegen 
        voor naasten in verbondenheid. 

 
allen        En over bergen en door dalen 

        gaat ook ons lied de wereld rond, 
        weerklinkt als echo vele malen, 
        een etmaal lang van mond tot mond 

 
allen        Zo vormen wij een kring van bidden 

        om uw genade en uw kracht. 
        Voor medemensen uit ons midden, 
        elk volk dat hulp van U verwacht.  

 
Aandacht voor de collectes 
 
 
 
 

1  Een     roep,  een        stem  in           ve -     le       ta - len 

klimt   van       de      aar -de   tot       U,        o     Heer, 

een     bid -     den       dat    zich     blijft     her - ha - len    

daar   waar   het     dag      wordt,    tel  -    kens     weer. 

zangers 

 



Zingen   Lied 416    
 

allen        Ga met God en Hij zal met je zijn, 
                jou nabij op al je wegen 
                met zijn raad en troost en zegen. 
                Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
zangers   God be with you till we meet again. 

        When life’s perils thick confound you. 
        Put His arms unfailing round you; 
        God be with you till we meet again.  

 
zangers   God be with you till we meet again. 

        Neath His wings securely hide you, 
        daily manna still provide you; 
        God be with you till we meet again. 

 
allen  Ga met God en Hij zal met je zijn, 

        tot wij weer elkaar ontmoeten, 
        in zijn naam elkaar begroeten. 
        Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 
Zegen     Afgesloten met een gezongen Amen   
 

 
 

                    Na de dienst ontmoeten we elkaar met 
                    koffie/limonade en Fryske dúmkes. 
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